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Heuvels met
wijngaarden in de
regio Podravje.
FOTO GETTY

Sma: X
Wl]n wun len |

~De oudste wijnstok ter wereld, wundomemen . ,

1-?‘?.‘- waar je het rijk voor jezelf hebt; reis mee [

naar de'gemoedelij ke Podravje-regio in het
womodrdoostenvan Slovenie,.

tekst Esther te Lindert

i
2N
a4 o




® Links: PTUJ
Wijnhuis Hisa De oudste wijnkelder
Joannes Protner. van Slovenié

WIJN EN FEEST

In de nazomer en
herfst worden er al-
lerlei festiviteiten

Rechts: Zo'n kilometer stroomaf-
waarts ligt Ptuj, het oudste
stadje van Slovenié. Het

Hiska Herberstein.
FOTO'S ESTHER TE LINDERT

heuvels buiten Maribor.
FOTO GETTY

MARIBOR
Een wijnmuseum
vol geschiedenis

Een late najaarsmiddag in
Maribor, net voor de zon
achter het Pohorje-geberg-
te verdwijnt. Op de heuvels
buiten de stad rijpen de
laatste druiven. In het cen-
trum keuvelen voorbijgan-
gers door brandschone
steegjes, langs pastelkleuri-
ge gevels om te flaneren
langs de oevers van de ri-
vier. Je kan je z6 voorstellen
hoe hier vroeger houten
wijnvaten ratelend over de
keien rolden om vervoerd te
worden over de Drava.
Mede dankzij deze rivier is
Maribor al eeuwen het cen-
trum van de wijnbouw; een
kruispunt op de belangrijke
handelsroute tussen Oos-
tenrijk en Kroatié.

Een klein wijnmuseum -
en een enthousiaste gids -
vertelt over de geschiede-
nis van de Podravije, de
grootste wijnregio van Slo-
venié, waar voornamelijk
witte en mousserende wij-
nen worden gemaakt. Over
de zametovka, een oude, in-
heemse druivensoort, die
zo'n dertig synoniemen
kent. En over het Sloveense
volkslied, gebaseerd op een
gedicht van France Prese-
ren (1800-1849). De eerste
strofe van Heildronk ver-
haalt over een voorbije wijn-
oogst, droeve ogen en zoe-
te wijn.
oldestvinemuseum.si
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SLOVENIE

De grande
dame van

Maribor

is 450 jaar

oud

.
Maribor

georganiseerd in
Maribor, Ptuj en om-
liggende gebieden.
In Maribor wordt de
oogst van de oud-
ste wijnstok gevierd
met proeverijen,
traditionele muziek
en lokale produc-
ten. Ook Sint Maar-
ten - beschermhei-
lige van de nieuwe
wijnen - is een be-
langrijk wijnfeest
(11 november). Zo-
wel in Maribor als
Ptuj wordt ‘Martino-
vanje’ gevierd met
een uitgebreid cul-
tureel programma.
Meer informatie:
slovenia.info/en en
visitmaribor.si/en
en visitptuj.eu/en

Wijndomein in de
regio bezoeken?
Check de openings-
tijden en/of maak
vooraf een afspraak
VOor een proeverij.

MARIBOR
Stara Trta: de oudste
wijnstok ter wereld

Zo'n zeventig meter verder-
op, tegen de gevel van een
wijnhuis dat ooit deel uit-
maakte van de stadsmuur,
staat de grande dame van
Maribor. Fiere ranken, volle
druiventrossen, symbool
van de Sloveense wijncul-
tuur. 450 jaar telt ze. En
daarmee is deze zametovka
de oudste vrucht dragende
wijnstok ter wereld.

De afgelopen eeuwen
overleefde ze overstromin-
gen en stadsbranden. Net
als de druifluis, die in de
negentiende eeuw een
groot deel van de Europese
wijngaarden verwoestte.
Sindsdien worden druiven
op Amerikaanse onderstam-
men geént, maar deze Stara
Trta groeit, zo vertelt een
van de medewerkers van
het wijnhuis, op haar origi-
nele wortels zo'n halve tot
één meter per jaar, onder
de Drava door, richting het
Pohorje-gebergte.

Van haar druiven wordt
jaarlijks zo'n 25 liter rode
wijn gemaakt. Binnen in een
nis staat een sierlijk, luxu-
eus 250 milliliter-flesje. Zo
eentje wordt slechts ge-
schonken aan paus, presi-
dent of minister. Geen
hoogwaardigheidsbekle-
der? Niet getreurd. Het huis
schenkt ook toegankelijke
wijnen, geserveerd met
brood dat gedipt wordt in
die andere culinaire deli-
catesse uit de regio: pom-
poenpitolie.

‘s Werelds oudste wijnstok.
FOTO ESTHER TE LINDERT

MALECNIK
Proeven bij
wijndomeinen

Strenge winters, warme zo-
mers en een lange herfst;
druivenrassen als Riesling
en Sauvignon Blanc zijn in
hun nopjes in de Podravje.
Proeven kan ook bij de wijn-
makers zelf. Er zijn talloze
routes uitgezet, zoals in het
heuvelachtige Malecnik,
zo'n vijf kilometer ten zuid-
oosten van Maribor. Op er-
ven fonkelen wijntanks in de
zon. Her en der klinkt het
doffe getokkel van een
klopotec, een windmolentje
waarbij houten hamertjes
tegen elkaar slaan om vo-
gels te verjagen.

Bij wijnhuis Hisa Joannes
Protner wordt kennis en
kunde al zo'n 150 jaar door-
gegeven van generatie op
generatie. Een groot deel
van de 18 hectare wordt
ecologisch beheerd. Maar
niet de percelen met Ries-
ling, vertelt zijn vrouw Moj-
ca Protner: “Dat zijn belang-
rijke gaarden, met 45 jaar
oude wijnstokken. Dan is
voor ons het risico op een
misoogst gewoonweg te
groot.” Proeven kan in de
tuin. Een luie stoel in hoog
gras, tsjirpende krekels, een
kat sluipend tussen de wijn-
stokken. En uitzicht over het
dal met verderop, zo vertelt
Protner, zo’'n zevenhonderd
stekken van de grande
dame uit Maribor.
joannes.si

HOE KOM
IK ER?

De nachttrein vanuit
Amsterdam brengt
uin veertien uur
naar Wenen:
nightjet.com/nl
Vanuit de Oosten-
rijkse hoofdstad
reist u in zo'n vier
uur met de trein via
Graz naar Maribor.
Tickets zijn onder
andere te koop via
de Osterreichische
Bundesbahnen:
oebb.at/en

Voor treinen tussen
Maribor en Ptuj:
potniski.sz.si/en

kasteel op de heuvel ziet uit
over een ratjetoe aan rode
daken en een glinsterende
Drava. Ook hier plantten de
Romeinen hun wijnstokken.
De monniken van het
twaalfde-eeuwse Minorie-
tenklooster aan de oever
van de rivier verspreidden
de wijncultuur.

Wijnmaker Pulles beheert
de oudste wijnkelder van
het land, Ptujska Klet, uit
1821. Een gangenstelsel van
zo'n anderhalve kilometer
met kale peertjes leidt door
stof en schemering naar
een wijnarchief van zo'n
150.000 flessen, een van
rijkste collecties in dit deel
van Europa. De oudste fles?
Een cuvée uit 1917. Overi-
gens is dit gedeelte afgeslo-
ten met sloten en gietijze-
ren hekken. Gids Ksenja Ar-
beiter: “Voorheen verdween
tijdens rondleidingen nog
weleens een vintage fles”.

Wie wil, kan boven-
gronds de pinpas trekken.
Voor een paar duizend euro
is een fles uit 1927 de uwe.
Mits u op tijd bent. Arbeiter:
“Als we een minimum van
honderd flessen van een
vintage wijn bereiken, stop-
pen we met de verkoop”.
ptujska-klet.si/en

MESTNI VRH
Genieten van
vergezichten

Vanuit Ptuj wandel of fiets
je zo het omringende wijn-
landschap in. Langs de Dra-
va ritselen maisbladeren in
een briesje, hoger liggen de
wijngaarden. Een 16 kilome-
ter lange route leidt, veelal
over asfaltwegen, langs het
Vinogradniski muzej Stara
presa, een proeflokaal met
een honderd jaar oude wijn-
pers in de hoek. Langs het
originele negentiende-
eeuwse houten Hiska Her-
berstein, ooit het thuis van
een wijnmaker.

Een enkele passant, een
zwoegende fietser, verder
heb ik het rijk alleen. Op
een van de mooiste punten
van de heuvelachtige streek
Mestni Vrh staat, verscholen
tussen bomen en bramen-
struiken, een bankje. In de
wijngaarden liggen lege
kratten die snel gevuld zul-
len worden, in het dal ronkt
een tractor. Een vriendelijk
knikje bij een kapel op een
heuvel, een hallo vanuit een
openstaande deur. Als ik
een paar kilometer verder-
op met handen en voeten
een gesprek probeer te
voeren met een oude dame,
knipt ze uit haar tuin rijpe
druiven van de wijnstokken
en legt een paar volle tros-
sen in mijn handen, om mee
te nemen. Of direct op te
eten.
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